
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Vanhove 

De beelden van Christine Vanhove zijn keramische beelden. Enkelingen en liefhebbende paren 
maar ook  siamese tweelingen maken permanent deel uit van haar collectie.  Gesneden uit een 
klomp klei en gevormd tot de emotie er is en ze sprekend worden. Door het nauwkeurig 
observeren van gelaatstrekken, alsook van de meest uitgesproken tot eerder subtiele 
gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal kan ze in haar beelden elk gevoel weergeven.  Daarbij 
zorgt ze zo nu en dan voor wat emotionele verwarring. Een blik in de ogen van het beeld die 
meerdere gevoelens kan opwekken. Extra handen in een beeld met veel betekenis… De grens 
tussen realisme en surrealisme vervaagd. Beelden met twee figuren zijn deels of volledig 
versmolten tot één harmonieus geheel. In haar beelden worden gevoelens  tastbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


