
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Janssens 

Droomwereld : 
"Marc Janssens geeft gestalte aan een ander soort verwording, 
een door poëzie vertroffen mutatie, 
een droomwereld waarin mens en object eenzelfde gegeven zijn. 
Hij puzzelt met fijne vingers en radertjes, vleugels die vliesjes zijn, 
minuscule motoren met stof dat in vlekjes roest zit ingebakken. 
 
Hij ontwerpt menselijke monstertjes die één zijn geworden 
met hun vliegtuig dat ook al niet opstijgt. 
Een zeemeermin die tegen olie bestand is,een rechtopstaand 
personage dat bizarre protheses in beweging wil brengen. 
Hij borduurt met keramiek en verpulverde materialen gedrochten 
die zijn ontsnapt uit de grotten van een eeuwenoud ritueel, 
vlinders met het lichaam van een poppetje. 
 
Het zijn allen prettige dingetjes die uit het versleten zijn 
en het onverwachte van hun uniform of hun harnas hun charme halen 
en die op poëtische wijze beroerd worden door 
de zorgvuldige vingers van de tijd." 

 

 

 

  

 


